
Liefde

Als je geen liefde hebt voor elkaar,
Vallen dromen in duigen,
Dromen van vrede worden niet waar,
Kwaad is niet om te buigen.

Als je geen antwoord geeft op verdriet,
Zullen de tranen niet drogen,
Als je het leed in de wereld niet ziet,
Worden Gods woorden verbogen.

Als je geen liefde meer hebt voor elkaar
Is er geen hoop meer op zegen
Kinderen, maak de liefde toch waar,
Schrijf het op alle wegen;

Als je geen liefde hebt voor elkaar,
Leef je buiten Gods Gloria.

Echte Liefde uit zich in Christus, die zoveel Liefde had, dat Hij zijn leven 
gaf voor ons.
( Johannes 3:16)


