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Ongeloofiijk! bevat het verhaal van God vanuit een
unieke invalshoek. Korte hoofdstukken, in totaal 217,
volgen het Bijbelse spoor van Gods ongelooflijke
toewijding aan verbondenheid. Zijn liefde blijkt
verrassend aanwezig — ook in passages die helemaal
niet over een innemende God lijken te gaan. Zonder te
vervallen in kerkjargon beschrijft deze pakkende
vertelling hoe God zijn liefde als een ongebroken rode
draad door zijn verhaal heeft geweven.

Ongeloofiijk! geeft body aan de frase “God is liefde” en
richt zich tot een breed publiek: van wie al een innige
relatie met God onderhoudt, via degene die zwaar aan
zijn bestaan twijfelt, tot wie God bewust de rug heeft
toegekeerd. Traditionele godsbewijzen blijven
achterwege. Het verhaal zelf vormt het argument en
brengt misverstanden over God aan het licht.
Ongeloofiijk! blijft daarbij niet in het verleden hangen. Met
de nodige humor kijkt het heden regelmatig om de hoek.
Dat je gaat lijken op degene, die je aanbidt, maakt dit
boek des te relevanter voor het leven van alledag.

Rudy Dingjan (1952) werkt binnen de kerkelijke
organisatie van de Zevende-dags Adventisten in de
Benelux. Dat doet hij de laatste twintig jaar vooral op het
vlak van zijn passie: God introduceren aan wie zichzelf
niet als christen ziet. Met zijn vrouw Ria woont hij in
Soest. Samen hebben ze drie volwassen kinderen, die
hun tot nog toe vijf geweldige kleinkinderen hebben
gegeven
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